GEREFORMEERDE KERK ZEVENHUIZEN
ORDE VAN DIENST MET VIERING VAN HET AVONDMAAL
voor zondag 1 SEPTEMBER 2024, 09.00 UUR uur

Welkom OvD en mededelingen vooraf

Psalm 107: 1.2.

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: O God, keer U naar ons toe

G: en doe ons weer leven naar hart en ziel.
V: Laat ons Heer uw liefde zien

G: en geef ons uw heil.

V: O Heer, hoor ons gebed

G: en laat ons geroep tot u komen.

Allen: Amen.

Lied : Ps. 107:3 staande
Kyrié-gebed

Lied 281 :1.2.35.6.10
Gebed bij de Schrift

Lezing van het Evangelie door de lector/lectrix : Lucas 7: 36-8:3

Lied: 657:1.4
Overdenking

Lied 419

Dankgebed en voorbede
Inzameling van de gaven
VIERING VAN HET AVONDMAAL
Tafelgebed

Voorganger:



Wij vieren een sacrament,

een teken uit de hemel,

een gebaar van God zelf:

‘Doe maar mee met mij.’

Het is dat de Heer ons uitnodigt,
anders kwam het er niet van,
werd het een heilloze maaltijd,
maar hij zegt ons: IK BEN ER

en ik hoop dat jij er bent.

Laat ons bidden:

U bent onze God, onze Vader,

Woorden die we nooit op diepte zullen schatten,
maar de eeuwen door werd duidelijk wie u wilt zijn,
een schepper, een vader,

Jezus lijkt sprekend op U,

Hij nam de hemel mee op aarde, warmte

waar zoveel liefde was verkild, verzoening

waar mensen elkaar niet meer kunnen verstaan,

Hij nam ons, onneembare mensen in voor uw Rijk.
Hij gaf ons meer dan een aarde, Hij bracht ons U.
Daarom bidden wij U

met allen die in dat vertrouwen zijn gestorven

en bij U mogen wachten op de doorbraak van uw Rijk,
en wij zingen wat U bent:

de God van ons heil. Amen.

Zingen: Lied 404d
voorzanger: heilig

allen: heilig
voorzanger: heilig
allen: heilig, heilig, o Heer

van alle machten
voorzanger: hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Hosanna
allen: hosanna
voorzanger: in den hoge
allen: in den hoge
hosanna in den hoge
voorzanger: Gezegend die daar
komt in de naam van

de Heer!
allen: Hosanna
voorzanger: hosanna
allen: in den hoge

voorzanger: in den hoge
allen: hosannain den hoge.



Voorganger:

Wij danken God vanwege Jezus, zijn Zoon,
Hij heeft een kruis gedragen

en daarin alles wat ons op de nek zit

Hij heeft een weg gevonden

door de dood heen.

We hebben hem verraden

maar hij nam een brood

sprak een dankgebed uit, brak het en zei:
‘Dit is mijn lichaam voor u,

doe dit tot mijn gedachtenis.’

Dat deed Hij ook met de beker,

aan het einde van de maaltijd.

Hij zei: ‘Alles wordt nieuw,

en dat begint vandaag,

dit is het nieuwe verbond in mijn bloed,
doe dit elke keer als je die drinkt

tot mijn gedachtenis.’

allen: Als wij dan eten van dit brood

en drinken uit deze beker,

gedenken wij het verlossende lijden

van de Messias onze Heer

die verrezen is en leeft

en wij verkondigen zijn dood totdat Hij komt

allen: Maranata.

Gebed om de Heilige Geest /Onze Vader

Zingen: Lied 408e

voorzanger: Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef uw

ontferming.

Allen:
Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld, geef ons uw vrede

Uitnodiging

Gemeenschap van brood en wijn
Richten wij ons met ons hart op de Heer onze God, zodat wij Hem vinden in brood en wijn.

Dankgebed
Lied 425

Zegenbede: De Here zegene u en Hij behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten



en zij u genadig. De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen



